
De aardbeving gebeurde afgelopen vrijdagavond 
(8 september) rond 23 uur. In verschillende dor-
pen en steden renden mensen in paniek de straten 
op. De natuurramp is de dodelijkste aardbeving 
in Marokko in 60 jaar. De kracht van de aardbe-
ving was 6,8. Zulke zware aardbevingen komen 
zelden voor. Er is dan ook veel schade. In veel 
bergdorpen zijn huizen ingestort. De wegen naar 
de dorpen zijn geblokkeerd. In de grootste stad 
in de regio, Marrakech, is een deel van de oude 
stadsmuur verwoest. Mensen slapen op straat of 
in tenten omdat ze bang zijn voor naschokken. 
Sommige mensen weten nog niet of hun huis er 
nog staat, want terugkeren naar huis is gevaarlijk.

Helpen
Veel landen willen reddingsteams sturen. Maar de 
Marokkaanse overheid is niet snel met het vragen 
om hulp. Eerst mochten maar vijf landen teams 
sturen, waaronder Spanje en het Verenigd  
koninkrijk. Het B-fast team, een Belgisch 
team voor noodhulp, staat klaar voor vertrek. 
Maar Marokko heeft ons land nog niet om hulp 
gevraagd. Marokkanen in binnen- en buitenland 
begrijpen niet waarom de overheid niet meer hulp 
vraagt aan andere landen. Heel wat landen beloof-
den ook om geld te geven voor de heropbouw. De 
verschillende regeringen van ons land schenken 
samen bijna zes miljoen euro.
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>>> Een reddingswerker zoekt naar overlevenden 
tussen de ingestorte gebouwen.

>>> De schaal van Richter drukt de zwaarte van een 
aardbeving uit.

In Marokko is een gebied in het Atlasgebergte getroffen door een zware 
aardbeving. Er zijn al meer dan 2600 doden geteld. Minstens evenveel 
mensen zijn gewond geraakt. De komende dagen zullen er waarschijnlijk 
nog meer doden en gewonden gevonden worden. 

Grote aardbeving in Marokko 
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Schaal van Richter
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Boodschap van de koning 
Koning Filip betuigde zijn medeleven aan de 
Marokkaanse bevolking in een brief op X (het 
vroegere Twitter). Hierin schrijft onze koning 
onder andere: ‘Deze natuurramp is hard aange-
komen in België, waar zoveel mensen banden 
hebben met Marokko op mooie dagen maar ook 
tijdens droevige momenten.’


