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Witte rook

Op paasmaandag overleed paus Franciscus. Miljoenen katholieke
gelovigen, maar ook niet-katholieke mensen, wachtten vorige week

vol spanning af. Wie zou hem opvolgen?

>> De pas verkozen paus groette de mensen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad.

Een paus wordt verkozen tijdens
een conclaaf. Dat is een geheime
vergadering die dagenlang kan duren.

Het conclaaf begon op woensdag 7 mei.

133 kardinalen schreven een paar keer
per dag de naam van hun favoriet op
een briefje. Ze bekeken of één kardinaal
genoeg stemmen kreeg. Daarna staken
ze de stembriefjes in brand.Buiten
konden de mensen de rook uit een
schoorsteen zien komen. Was die rook
zwart, dan was er geen paus gekozen.
Op donderdagavond kwam er ineens
witte rook uit de schoorsteen. Er was
een nieuwe paus!

Van Robert naar Leo

De verkiezing vond plaats in Vaticaan-
stad. Dat is een piepklein land in de
Italiaanse hoofdstad Rome en de
woonplaats van de paus. Duizenden
mensen stonden op het Sint-Pietersplein
te wachten om de nieuwe paus te zien.
Dat was Robert Prevost, geboren in

de Verenigde Staten. Prevost werkte
vele jaren in het Zuid-Amerikaanse land
Peru. Elke paus kiest zelf een pausnaam.
Robert Prevost zal voortaan Leo XIV (of:
Leo de veertiende) heten.

eselect - Ulmer - Teamfoto

Imag



vervolg 0000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0

De hobby’s van de paus

Toen hij nog klein was, wilde paus Leo hij tennist graag. Daar krijgt hij het nu
X1V al priester worden. Dat vertelt zijn wellicht te druk voor. Leo XIV zal vaak
broer John, met wie hij heel goed moeten reizen, en heel wat mensen
opschiet. Ze praten elke dag met elkaar ontmoeten en toespreken. In zijn eerste
en houden van puzzelen. De nieuwe toespraak wenste de nieuwe paus vrede
paus heeft ook nog een andere hobby: aan alle mensen.

fgg de kardinalen (enkelvoud: kardinaal) - De belangrijkste personen in de katholieke kerk (na de paus).



