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OVER DE  
WERELD

Artikel 
van de 
weekKRANT

de militiegroep - Een gewapende groep strijders die niet bij het gewone leger hoort.
de hulporganisatie - Een groep mensen die anderen helpt in moeilijke situaties.
de hongersnood - Een periode waarin veel mensen te weinig eten hebben (bijvoorbeeld door oorlog).
de hulpverlener - Iemand die anderen helpt in moeilijke situaties.

>> kinderen op de vlucht in Darfoer

Crisis in 
Soedan
In het Afrikaanse land Soedan 
is al lange tijd veel geweld.  
Miljoenen mensen 
zijn er op de vlucht.
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Soedan

Sinds april 2023 vechten twee 
groepen om de macht in Soedan: 
het leger en een sterke militie-
groep. Beide groepen willen de 
macht over het land. Daardoor 
zijn er gevechten in verschillende 
steden. In de hoofdstad Khartoem 
zijn al veel gebouwen vernield.  
Er is ook weinig elektriciteit. In het 
westen van het land, in Darfoer, is 
de situatie nog erger. Veel dorpen 
zijn er verlaten omdat alle mensen 
gevlucht zijn.

Leven op de vlucht
Door de gevechten moesten 
ongeveer twaalf miljoen mensen 
hun huis verlaten. Velen van hen 
zoeken bescherming in buurlanden 
als Tsjaad. Anderen leven in  
kampen in hun eigen land.  
Hulporganisaties proberen de  
kinderen in die kampen les te 
geven, zodat ze toch iets kunnen 
leren. De families in de kampen 
delen water en voedsel. Maar veel 
mensen lijden ook honger omdat 
er te weinig eten is. Als er niets 
verandert, dan treft de hongers-
nood volgend jaar al de helft van 
de bevolking.

Een sprankeltje hoop
Soms proberen de strijdende 
groepen afspraken te maken om 
even te stoppen met vechten. Zo 
kunnen hulpverleners eten en 
medicijnen brengen. Verschillende 
landen roepen ook op om eindelijk 
vrede te sluiten. Veel Soedanese 
kinderen missen hun school, vrien-
den en thuis. Ze dromen ervan 
om weer les te volgen, te spelen 
en een gewoon leven te hebben. 
Allemaal hopen ze dat hun land 
binnenkort weer veilig wordt.


