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Veel verdriet na aanslag in Australié

In de stad Sydney in Australié schoten twee
mannen op zondagavond tientallen mensen neer.
Dat gebeurde op een druk strand: Bondi Beach.
Vijftien mensen stierven.

In de vroege avond kwamen op Bondi Beach bijna
duizend mensen samen. Ze vierden Chanoeka, het
joodse feest van licht en hoop. Opeens begonnen twee
mannen op de menigte te schieten. Mensen probeer-
den weg te komen en de gewonden te helpen. Na een
tiental minuten kon de politie de daders neerschieten.

Aanslag

De schutters waren een vader en zijn zoon. De vader
werd gedood door de politie, de zoon ligt gewond
in het ziekenhuis. De Australische regering noemt de
misdaad ‘een aanslag’. De daders beschoten immers
niet zomaar de feestvierders op het strand.

Nee, ze wilden echt zo veel mogelijk joodse mensen
doden. Zo’n misdaad noemen we ook wel ‘een
terreurdaad’. Daders van terreurdaden willen mensen
pijn doen, omdat ze bijvoorbeeld een ander geloof
hebben. Niemand had verwacht dat de vader en de
zoon zoiets zouden doen.

Een echte held

Tijdens de aanslag sloop een man, Ahmed Al Ahmed,
voorzichtig dichter naar een van de schutters. Hij
slaagde erin om het geweer van de schutter af te
nemen. Ahmed raakte daarbij gewond en moest

naar het ziekenhuis. Hij is een echte held: zonder hem
waren nog veel meer mensen neergeschoten. Weinig
Australiérs hebben een geweer, dus zijn veel mensen
erg van dit nieuws geschrokken. De Australiérs hebben
nu veel verdriet. Ze leggen bloemen, kaarsjes en knuf-
fels neer voor de slachtoffers.

QI de menigte - Een grote groep mensen, dicht bij elkaar.



