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Misschien kijk jij elk jaar uit naar

de eerste winterprik? Als het

sneeuwt of vriest, kan je vaak

leuke dingen doen: schaatsen

op een meer, met de slee rijden,

een sneeuwman maken … En als

je het te koud krijgt, ga je terug

naar je gezellig warme huis.

Maar niet iedereen kan dat.

Daklozen
Ook in ons land zijn er mensen

die geen dak boven hun hoofd

hebben. Zij leven en slapen op

straat, vooral in de steden. Vaak

hebben ze geen warme kleding

en te weinig voedsel. Zonder een

veilige en warme slaapplek kan

de vrieskou voor hen dan ook erg

gevaarlijk zijn. Ze kunnen onder-

koeld raken en zelfs sterven.

Hulp
Gelukkig staan dakloze mensen

er niet alleen voor. In Vlaanderen

zijn er heel wat organisaties die

zich voor hen inzetten. In veel

steden zorgt het Centrum voor

Algemeen Welzijnswerk (CAW)

voor opvang. In Antwerpen is

dat bijvoorbeeld De Biekorf.

In Brussel helpt Samusocial

met een warme maaltijd en een

plek om te slapen. Zij helpen als

iemand ziek is en zoeken samen

met hen naar een oplossing.

Ook gemeentebesturen doen

hun best voor daklozen.

Daarbij krijgen ze vaak hulp

van vrijwilligers. Die zetten zich

gratis in. Gelukkig maar, want

iedereen heeft recht op een

goed en fijn leven!

Winterkou: geen pretje
De winter is voor velen een tijd van gezelligheid en sneeuwpret.  
Maar voor mensen zonder een dak boven hun hoofd kan het een erg zware periode zijn.
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>> een dakloze man en zijn hond>> Vrijwilligers delen warme maaltijden uit aan daklozen.


